Brief van Cornelis van Als aan zijn vader Fr. Antoni van Als geschreven
d.d. 07-03-1813 vanuit Arras

Adres:
Aan de heer Fr. Antoni
van tot Als, Chiurgijn tot
Berg Ambagt
Departement der
monde van den Maas
Canton Haastreg
[in blauw]: Par

Bois le Duc

[in rechter marge verticaal:] Cornelis van Als
N8

Vrankrijk Arras 7 maart

Waarde en velgeagte vader hen moeder.
Hopende dat gij deze in redelijke
welstand zal ontfange, gelijk hij van
mij is af gegaan. Wat mij aangaat,

ik ben fris en gezond in Arras
gekomen. Ik ben 11 dagen onderweg.
Doe ik bij de kononel majoor ben ge-
kome die zijde tegen mij als dat

te min van persoon was, maar

om dat ten zij zagen dat ik geze

jong was hebben zij onder het 11
reziment hij za ren wij zijn in

in het donker blou gekleet en in

met geel uijt gemonster en een

goet paart. Maar mijn voor-

namste is dat ik u meld is dat als

de looting van 8% 94 op gevraagt
wort om u dan van alle moelijk

hede te bevrijden u shrijf dan

an mij dan zal ik u het
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sertifikat van den kononel majoor
besorge. Ik zal na alle gedagte
baart scheerder onder de tiende
kompanji woorden dan heb ik

vijf franke per mand,

Als een u gij de brief an mij zent
aderesseert hem :

Aan monseur van Als
Hijsaar onder het 11
resiment van het dupo
tot Aras 01 konpaniji

u te dient willigen
dinaar en zon

het wort Cornelis van Als
te donker 1813
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